



Nieuws vanuit het bestuur november 2023 

Algemene ledenvergadering: zondag 19 november 14.30 uur in de Warmoes. 

Komt allen! 

Herfst 

Misschien hadden we er al bijna niet meer op gerekend 
maar inmiddels is het toch echt wel herfst aan het 
worden. De dagen zijn alweer schrikbarend kort maar 
met de kou valt het nog alleszins mee. Regen valt er in 
elk geval genoeg. Het is moeilijk voorstelbaar dat we 
eerder dit jaar nog zo’n last hadden van droogte. Qua 
oogst is het ook een wisselvallig jaar geweest. Zelf heb 
ik heerlijke asperges gehad maar de aardbeien bleven 
achter. Ook aardappelen en uien waren minder dan 
anders maar ik heb kunnen zien dat dat zeker voor de 
uien niet bij iedereen gold. Het blijft telkens weer leren 
en verrast worden. 


Binnenkort gaan we weer knoflook poten en de dahlia’s opgraven. Gelukkig staan er nog volop 
boerenkool en spruitjes in de tuin. De laatste kropsla en andijvie moet ik wel in de gaten houden 
voor als het toch ineens gaat vriezen.


Simon


Foto expositie in het kasje van Doornik 

Tijdens ons tuinfeest op 30 september heb ik twee van mijn fotoseries getoond. De ene is 
genomen op mijn tuintje en toont de vergankelijkheid van een pompoen en de andere toont de 
variatie van de waterstanden en het landschap in de uiterwaarden, gezien vanaf de sluis bij de 
waterkering. Beide fotoseries ontstonden zonder dat ik vanaf het begin wist dat het een serie zou 
worden.


Ik vind het leuk om de natuur 
te observeren en maak daar 
af en toe een plaatje van. Dat 
bleek interessant genoeg te 
zijn om aan anderen te tonen! 
De twee fotoseries hangen 
nu nog in het kasje van 
Doornik, dus je kunt nog 
even gaan kijken als je het 
tuinfeest gemist hebt en 
nieuwsgierig bent geworden.


Doe ook mee! 

Hoe leuk zou het zijn als 
andere natuurliefhebbers van 
De Lentse Aarde ook af en 

toe een plaatje schieten in de tuin, zodat we volgend jaar een foto-expositie kunnen inrichten in 
het kasje van Doornik. Je hoeft hier, net als ik, helemaal geen professionele camera of opleiding 



voor te hebben. Mijn mobiel en mijn fantasie waren het enige dat ik gebruikt heb! Wel kunnen we 
subsidie aanvragen voor het afdrukken op groot formaat, zodat we er iets moois van kunnen 
maken en het ons niet veel hoeft te kosten. Veel plezier!


Ik ga zelf ook door met het maken van foto’s. Het tuinfeest heeft me geïnspireerd om 
mijn hobby serieuzer (of juist speelser) te nemen. Ik wens jullie ook veel plezier met 
fotograferen!


Mirjam Kabki


Onderhoud van de tuin 

De afgelopen maanden is geregeld een ploeg vrijwilligers in de weer geweest om gras te maaien 
en heggen wat bij te knippen. Het is een flinke klus maar met enthousiaste hulp van telkens 
wisselende extra vrijwilligers lukt het aardig om de boel bij te houden.


Dit jaar is een start gemaakt met het vervangen van de 
bosmaaiers en de eerste elektrische bosmaaier met 
accu is in gebruik. Dat maakt het werk meteen een stuk 
lichter. Als extra hebben we dit jaar ook een elektrische 
heggenschaar gekocht. Dat werd nodig nu na een paar 
jaar de heggen flink groeien en we toch streven naar 
een hoogte van heggen van ongeveer 1 meter. Hoewel 
het de bedoeling is dat iedereen de heg(gen) bij de 
eigen tuin onderhoudt, blijkt dat in de praktijk toch niet 
altijd te lukken. Daarom is er het afgelopen jaar hard 
gewerkt om de boel weer een beetje op orde te krijgen. Dat het nog niet overal goed is gelukt is 
jammer, maar we nodigen iedereen nadrukkelijk uit om daar bij het winterklaar maken van de tuin 
zelf ook eens naar te kijken. Natuurlijk ben je ook welkom op een van de werkdagen, dan kun je 
meteen het gemak ervaren van de elektrische heggenschaar.


De laatste tijd is ook meermaals een poging ondernomen om met name het middenpad een 
beetje schoon te houden. Dat blijft een zware klus en ook hier geldt nadrukkelijk het verzoek 
minimaal het deel van het pad dat aan de eigen tuin grenst een beetje bij te houden. Met een 
beetje geluk gaat Park Lingezegen deze winter de paden bijwerken met grit maar dan moet het 
wel een beetje vrij van onkruid zijn.


Simon


Werkgroep ‘ gemeenschappelijke tuin’ 

Het afgelopen seizoen zijn er een paar mensen van de groep die de gemeenschappelijke tuin 
bijhoudt afgehaakt. We hebben in het bestuur even overwogen of de gemeenschappelijke tuin wel 
behouden moest blijven, maar er lijkt toch genoeg animo bij de overgebleven mensen om door te 
gaan. Er zijn zelfs plannen om een vijver aan te leggen! Binnenkort komt de werkgroep bij elkaar 
om deze plannen verder uit te werken. 


Mocht het je leuk lijken om mee te helpen, meld je dan bij Marlie.


Tuinfeest 

Op 30 september was het tuinfeest van De Lentse Aarde.

Vanwege enige twijfel over het weer besloten de 
organisatoren, Simon en Marlie, om het tuinfeest niet op de 
moestuin te houden, maar in het kasje van Doornik. 

Hoewel de weergoden ons gunstig gezind waren, was dit 
toch een goede keus. We konden zowel buiten als binnen 
zitten. Er was binnen ruimte voor een kleine expositie. 
Bovendien konden we binnen de pannen pompoensoep 
opwarmen die diverse mensen hadden gemaakt.




Bij aankomst was er meteen een gezellig terrasje buiten met 
thee, koffie en zoete lekkernijen, gemaakt door diverse 
mensen. Binnen stond een grote tafel klaar met 
champagneglazen, die rond half 4 werden volgeschonken 
met cider van het Hamerstuk, zodat we konden starten met 
een toast uit te brengen op De Lentse Aarde. 


Hierna werden we allen gevraagd om de expositie met foto’s 
van Miriam te bekijken en te luisteren naar enige toelichting 
hierover van haar. (Zie ook deze nieuwsbrief)


Daarna was het tijd voor community singing: onder leiding en met gitaarbegeleiding van Simon 
zongen we samen de Garden song. Dit was zo’n succes dat er meteen al suggesties kwamen 
voor een vervolg het volgend najaar. Bovendien wilden de kinderen ook meteen optreden. En 
haalde Desiree haar trekzak tevoorschijn om ook iets te spelen.


Na deze optredens streek iedereen buiten op het terras of binnen 
neer met een glaasje en een nootje. Intussen werd de soep 
opgewarmd en de hapjes die mensen hadden gemaakt, veelal 
met producten uit de tuin, op tafel gezet.  Rond 17.00 uur konden 
we aanvallen op de soep en de hapjes. Er was zoals altijd meer 

dan genoeg te eten en het 
smaakte allemaal verrukkelijk.


Om 18.30 uur moesten we de 
gezelligheid helaas afbreken. 
Met vereende krachten werden 
stoelen en tafels weer terug in 
het kasje gezet, de afwas 
gedaan en opgeruimd. 


Een zeer geslaagde middag, die 
zeker voor herhaling vatbaar is.


Dank aan iedereen die een 
bijdrage leverde! 

Maria

Garden Song 
Inch by inch, row by row; gonna make this garden grow 
All it takes is a rake and a hoe; and a piece of fertile ground 

Inch by inch, row by row someone bless these seeds I sow 
Someone warm them from below till the rain comes tumblin' down 

Pullin' weeds and pickin' stones 
Man is made of dreams and bones 
Feel the need to grow my own 
'Cause the time is close at hand 

Grain for grain, sun and rain 
Find my way in nature's chain 
Tune my body and my brain 
To the music of the land 

Inch by inch, row by row; gonna make this garden grow 
All it takes is a rake and a hoe; and a piece of fertile ground 

Inch by inch, row by row someone bless these seeds I sow 
Someone warm them from below till the rain comes tumblin' down 

Plant your rows straight and long 
Temper them with prayer and song 
Mother Earth will make you strong 
If you give her love and care 

Old crow watchin' hungrily 
From his perch in yonder tree 
In my garden I'm as free 
As that feathered thief up there 

Inch by inch, row by row; gonna make this garden grow 
All it takes is a rake and a hoe; and a piece of fertile ground 

Inch by inch, row by row someone bless these seeds I sow 
Someone warm them from below till the rain comes tumblin' dow


